Zingen bij heropening Basisschool De Noorderkroon

Op 24 november waren we uitgenodigd om te komen zingen ter gelegenheid van de heropening van
Basisschool De Noorderkrron. We kwamen binnen in een uitgebreid versierde school en er waren
mensen van alle leeftijden aanwezig. Dit leverde grappige effecten op, zoals dat je moest uitkijken dat
je niet over de kleinste kinderen struikelde. En tijdens ons optreden was het prachtig om het
enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de kinderen te zien.

Enkele liedjes bij binnenkomst

We liepen de school in terwijl we ‘Alleluija superround’ zongen, eenmaal binnen zongen we onder
andere ‘Buiten waait de noordenwind’ en ‘Kotyku Sirenky’. Ook ‘Ja dan duia’ en ‘Midwinter’ kwamen
voorbij. We kwamen al helemaal in kerststemming! Om goed af te sluiten zongen we voor de vrede
‘Peace chant’ en ‘Dona nobis’.

Schoolse sfeer

Zeker omdat ik zelf niet in Enschede op school heb gezeten, vond ik het bijzonder leuk om de echte
schoolse sfeer weer te ervaren. Als leden van IntervOcaal begonnen we vanmiddag met een kopje
koffie of thee en voor wie het wilde was er gliihwein. Het publiek reageerde gelukkig gelijk
enthousiast op onze muziek. Na ons optreden heb ik nog een verhaal door de verteller Wim Wolbrink
bijgewoond en ook in andere lokalen was te zien wat er zoal op een dag gedaan werd.

De hele middag was een mooie ervaring.



